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Omdat Hij ons erbij wilde hebben!
Arie van der Stoep

Toen in het Oude Testament vader Jakob voor zijn zoon Jozef een prachtige, veelkleurige

mantel liet maken en hem die aantrok (1), zal hij niet vermoed hebben hoe profetisch deze

gebeurtenis was. Voor de hele wereld zelfs. Én voor ons.

Ons wordt dit wél duidelijk, wanneer we lezen wat Paulus schrijft over de ‘veelkleurige wijsheid van

God’. Dan weerspiegelt die mantel van Jozef de uitkomst van een verbluffend plan van God. Een plan

dat bezig is, werkelijkheid te worden.

Het loopt hierop uit dat, zoals Jakob zijn zoon Jozef onderscheidde met het mooiste aardse erekleed

dat hij maar kon bedenken, God zijn Zoon Jezus zal huldigen met het meest schitterende geestelijke

eregewaad. Wat betekent dit, praktisch gezegd?

Geboren uit Jezus’ wonden

Jezus is de wijsheid van God. Gods levende en reddende wijsheid, die zichzelf gaf als offer aan het

kruis, opdat Gods Woord waarheid zou worden. Wie Hem aanvaardt, aanvaardt het leven (2).

Zijn offer deed echter veel meer dan ons redden. Uit de pijn van de ‘wijsheid van God’ - uit Jezus’

wonden en dood - werd een nieuwe mens geboren, meer nog: een nieuwe mensheid (3). Die nieuwe

mens, die nieuwe mensheid, zijn wíj, Joden en niet-Joden samen (4)! Opnieuw geboren - wedergeboren

- door geloof in Jezus en vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. En nu zien we Gods plan!

Want zo, als nieuwe mensheid, gered en geboren uit Jezus’ wonden, zullen wij straks de bevolking

vormen van de nieuwe aarde (5). Geheiligd in zijn offer, één in Hem. Een eeuwig eerbewijs voor Hem.

Een veelkleurige eremantel, die Hem bekleedt.

De uitkomst van Gods plan

Veelkleurig, inderdaad, afkomstig uit alle volken, rassen, culturen en kleuren - letterlijk zelfs! - van de

aarde. Jezus’ redding was niet maar voor één volk bestemd - voor Israël - maar voor alle volken (6).

Veelkleurig ook en vooral vanwege de veelkleurige wijze waarop Hij en het leven uit Hem zichtbaar

worden in ons persoonlijk en in ons samen als zijn gemeente.

De gemeente, dat is: Jezus’ wijsheid, in ons samen geopenbaard. Eeuwenlang is dit als een geheimenis

verborgen gebleven, zegt Paulus, ‘... opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de

machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden’ (7).

De gemeente is er, zegt Paulus, opdat de geestelijke wereld - engelen en demonen - door ons heen

Gods veelkleurige wijsheid - Jezus - zal zien. En daarmee de uitkomst van Gods plan, dat Hij al vanaf de

eeuwigheid heeft en dat uitgebeeld werd in Jakobs profetische daad: wij, als een kleurrijke mantel,

waarmee Jezus bekleed is. Tot zijn eer.

Het is duidelijk: die glorie voor Jezus zal op de nieuwe aarde volmaakt openbaar worden. Zichtbaar in

de nieuwe, uit zijn lijden geschapen mensheid, die die aarde zal bevolken. Daarin gaf God ook ons een

plaats. Omdat Hij ons erbij wilde hebben! (8). 



Uit de Bijbel:

(1) Genesis 37:3.

... Israël (= Jakob - AvdS) had Jozef lief boven al zijn zonen, ... en hij maakte voor hem een pronkgewaad.

(2) 1 Johannes 5:12.

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

(3) Efeziërs 2:14-15.

... Hij is onze vrede, die de twee (= Jood en heiden - AvdS) één heeft gemaakt ..., om ... de twee tot één

nieuwe mens (= mensheid - AvdS) te scheppen.

(4) Efeziërs 3:6.

(Dit geheimenis,) dat de heidenen (= de niet-Joden - AvdS) medeërfgenamen zijn, medeleden en

medegenoten van de belofte in Christus Jezus ...

(5) Openbaring 21:1-3.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde (= de huidige

hemel en aarde - AvdS) waren voorbijgegaan, ... En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de

tent (= de woonplaats - AvdS) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken

zijn en God zelf zal bij hen zijn.

(6) Openbaring 5:9-10.

... U (= Jezus - AvdS) bent geslacht en U hebt (hen) gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk

en natie; en U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk ...

(7) Efeziërs 3:9-10.

... het geheimenis ..., dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God ..., opdat thans door middel van de

gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God

bekend zou worden, ...

(8) Efeziërs 2:6.

God heeft ons met Christus mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten (= in

de geestelijke wereld - AvdS), in Christus Jezus, ... 
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